
FEE
en haar avontuur

De familie zottekes



Het Avontuur van Fee de Eenhoorn in het
Magische Kasteel

Er was eens, in een land hier ver, ver
vandaan, een schitterend kasteel dat uit de
wolken leek te zijn gehouwen. Dit was geen
gewoon kasteel, maar een betoverd kasteel

waar magie in elke steen zat. En in dit kasteel
woonde Fee, een prachtige eenhoorn met een

glanzende, regenboogkleurige manen. 🌈

Fee was niet zomaar een eenhoorn. Ze had
een speciale gave: ze kon dromen tot leven
wekken! Elke nacht, als de sterren aan de

hemel fonkelden, gebruikte Fee haar
magische hoorn om de mooiste dromen van 

kinderen waar te maken. 🌟

Maar op een dag gebeurde er iets vreemds.
Fee merkte dat haar magische krachten niet

meer zo sterk waren. Bezorgd ging ze op
zoek naar de oorzaak. Ze dwaalde door de
lange gangen van het kasteel, elke kamer

inspecterend, totdat ze bij de Grote
Bibliotheek kwam. Daar, tussen stapels oude

boeken en geheimzinnige artefacten, vond ze
een oud, stoffig boek met een gouden slot. 📚

🔒



🌟 FEE BESLOOT DAT TWEE HOORNS
BETER ZIJN DAN ÉÉN EN DAT HET TIJD
WAS OM HULP TE VRAGEN AAN HAAR

VRIENDEN.

MET EEN VASTBERADEN TRED VERLIET
FEE DE BIBLIOTHEEK EN GALOPPEERDE

DOOR DE MARMEREN GANGEN VAN HET
KASTEEL. ZE RIEP HAAR VRIENDEN

BIJEEN: SIR HOOTS, DE UITERST WIJZE
UIL, DAME GLITTER, EEN DRAAK DIE

VONKEN VAN VREUGDE KON SPUWEN,
EN DE ALTIJD VROLIJKE ELF, SPRINKLE.
SAMEN VERZAMELDEN ZE ZICH ROND

DE OUDE TAFEL IN DE RIDDERZAAL. 🦉🐉
🧝‍♂️

 🎆



KIJK EENS HOE FEE EN HAAR VRIENDEN
SAMENWERKEN OM DE MAGIE IN HET BOEK

VAN DROMEN TE ACTIVEREN! ✨



FEE RICHTTE ZICH OP DE SPREUK OM DE
DROMEN VAN KINDEREN KRACHTIGER TE

MAKEN. ZE LAS DE WOORDEN HARDOP VOOR,
EN HAAR VRIENDEN SLOTEN HUN OGEN, HUN
HARTEN GEVULD MET HOOP EN VREUGDE. DE

MAGIE IN DE KAMER ZWOL AAN, EN HET
KASTEEL VULDE ZICH MET EEN WARM,

GLOEIEND LICHT.

NU DE DROMEN VAN KINDEREN OVER DE HELE
WERELD STERKER EN HELDERDER WAREN,

VOELDE FEE ZICH VOLDAAN. MET EEN
KNIPOOG NAAR HAAR VRIENDEN ZEI ZE:

"LATEN WE DE NACHT VULLEN MET DROMEN
ZO HELDER ALS DE STERREN!"

 

EN DAT DEDEN ZE, ELKE NACHT OPNIEUW,
ERVOOR ZORGEND DAT ELK KIND DE ZOETSTE,

MEEST SCHITTERENDE DROMEN HAD.



EN ZO EINDIGT ONS VERHAAL VAN
FEE DE EENHOORN, MET EEN HART
ZO PUUR DAT ZELFS DE STERREN

ERDOOR ZOUDEN GLIMMEN. 😄🌜✨

WELTERUSTEN EN DROOM ZOET
VAN FEE EN HAAR MAGISCHE

AVONTUREN! EN VERGEET NIET,
WANNEER JE JE OGEN SLUIT, KAN

OOK JOUW DROOM NET DAT BEETJE
EXTRA MAGIE KRIJGEN. 🛌💤



KLAAR VOOR EEN NIEUW
AVONTUUR? GA NAAR DE

DROOMVERTELLER EN DUIK ERIN!


